
 
 

 
 
 
 
 

LAMORAAL ACHTERNA 
 

Donderdag 25 tot zondag 28 september 2025  
Een culturele en ‘sportieve’ meerdaagse 

 
 
Na Engeland, Spanje en Italië zoeken we het iets minder ver en blijven in de Lage 
Landen. Voor de eerste reis van een nieuwe cyclus gaan we een kijkje nemen waar 
Zottegem’s beroemdste inwoner vandaan kwam. We nestelen ons in Egmond-aan-Zee 
en bezoeken van daar Egmond-binnen en Egmond-aan-de-Hoef. De ene keer met de 
fiets, een andere keer te voet en indien nodig met de bus.  
 
Op de eerste en laatste dag verkennen we 2 studentensteden, namelijk Delft en Leiden. 
  
Delft is bekend voor het blauw aardewerk, de werkplek van Johannes Vermeer en de 
plaats waar Willem van Oranje begraven ligt. We wandelen er door historische straatjes 
waar zich een eeuwenoude grachtengordel doorheen slingert. 
 
Leiden is de Stad van Ontdekkingen. We ontdekken de rijke geschiedenis, de Leidse 
hofjes, Rembrandt van Rijn, de oudste universiteit van Nederland… tijdens een 
wandeling én vanop het water.  
 
Programma  
(onderhevig aan wijzigingen al naargelang de omstandigheden of opportuniteiten) 
 
Donderdag 25 september 2025 
 
Vertrek om 7u00 aan de parking van de Bevegemse Vijvers in Zottegem voor een 
busreis naar Delft. Onderweg sanitaire én koffiestop op een Nederlandse “air”. 
 
Om 11u00 worden we door Delftse gidsen op sleeptouw genomen langs de 
belangrijkste bezienswaardigheden van Delft, inclusief de Oude en de Nieuwe Kerk met 
het praalgraf van Willem van Oranje.  
 
Om 13u is het tijd voor een “Delftse lunch”. Hou er rekening mee dat men in Nederland 
niet dezelfde eetgewoonten heeft als in Vlaanderen… (maar ’t zal geen melk zijn…). 
 
In de late namiddag komen we aan in Egmond-aan-Zee waar we onze intrek nemen in 
hotel Zuiderduin. Het avondmaal nemen we voor deze eerste avond in het hotel, 
eventueel na een verkwikkende strandwandeling of een duik in zee of in het 
binnenzwembad van het hotel.   
 
 



Vrijdag 26 september 2025 
 
Na het ontbijt springen we op gehuurde fietsen (gewone of elektrische*) en rijden via 
de duinen naar Egmond-binnen. Daar bezoeken we de oudste abdij van Nederland: de 
Benedictijner Adelbertusabdij. Boudewijn de Groot had het er over in ‘Het Land van 
Maas en Waal’: … de grote snoeshaan, die legt een glazen ei, 
wanneer je 't schudt dan sneeuwt het op de Egmondse abdij… 
 
We fietsen verder door een prachtig, vlak landschap en stappen onderweg af in een 
gezellig restaurant.  
 
In de vroege namiddag zijn we terug aan de kust en doen we nog een strandwandeling 
vanuit Egmond-aan-Zee. Wie zich wil laten verwennen in de wellness van het hotel kan 
dit natuurlijk ook doen… 
 
Avondmaal is voorzien op verplaatsing (wees gerust: we nemen onze bus om naar het 
restaurant te rijden). 
 
 
Zaterdag 27 september 2025 
 
Na het ontbijt trekken we goede schoenen aan en wandelen naar Egmond a/d Hoef. 
Voor wie de 5 kilometer (heen/terug) te veel zijn: de bus is er ook nog.  
 
We begeven ons naar waar ooit het majestueuze kasteel van de rijke familie van 
Egmont stond. In Huys Egmont  vernemen we alles over het geslacht Egmont tijdens 
een lezing over deze locatie en die beruchte familie. Aansluitend bezoeken we de ruïnes 
van het kasteel én zullen we een heel herkenbaar standbeeld zien.  
 
We bezoeken hier ook de intact gebleven 15de eeuwse Slotkapel: hier is Lamoraal 
ongetwijfeld ook geweest om te bidden. Allicht heeft hij hier nooit gegeten, maar wij 
wel: lunchen doen we in de Slotkapel!  
 
Na de lunch worden we in de Slotkapel rondgeleid door Jos Hof, een bevlogen gids en 
historicus. 
 
In de late namiddag keren we terug naar Zee. ’s Avonds eten we op verplaatsing. 
 
 
Zondag 28 september 2025 
 
Om 9u30 vertrekken we in Egmond-aan-Zee om een uurtje later in Leiden aan te 
komen. We bezoeken met gidsen deze universiteitsstad die ons “Het Beste van Leiden 
met Vlaamse accenten” zullen laten ontdekken.  
 
Om 13u schepen we in op een privéboot met schipper om Leiden vanop het water te 
bekijken, en intussen zorgt men ook voor een lunch aan boord. Precies een cruise…. 
 
Omstreeks 15u30 vatten we de terugreis aan zodat we voor 18u terug in Zottegem zijn. 
Lamoraal deed er indertijd heel wat langer over….. 



Verblijf 
Hotel Zuiderduin in Egmond-aan-Zee ligt op 100 meter van het strand. Gebruik van 
het binnenzwembad is gratis voor hotelgasten. Toegang tot het uitgebreide 
saunacomplex is betalend, evenals eventuele behandelingen.  
 
Kostprijs 
 
700 euro per persoon in 2-persoonskamer. Toeslag in single: 130 euro 
Wens je single te reizen én de kamer te delen, laat het ons weten. We brengen je dan 
in contact met iemand die ook een kamer/bed wil delen. 
 
Inbegrepen: busvervoer, 3 overnachtingen op basis van kamer + ontbijt, alle lunches 
en avondmalen zoals in het programma vermeld, huur fietsen, toegangen, gidsen. 
Niet inbegrepen: supplement elektrische fiets (16 euro), dranken die niet in het 
forfait van de maaltijden zitten,  wellnesstoegang en -arrangement in het hotel, 
persoonlijke uitgaven. 
 
Deelnamevoorwaarden 
Conform de reiswetgeving is deze reis enkel toegankelijk voor leden van Davidsfonds. 
De prijs werd zonder winstmarge berekend. Indien er onverwachte meeruitgaven zijn 
(bvb. extra vervoer, toegangen…), zullen we een navenante bijdrage vragen. Indien er 
minder uitgaven zijn, zal dit in natura terugkeren naar de deelnemers. 
 
Inschrijvingen 
Inschrijven kan enkel  via het inschrijvingsformulier op www.davidsfonds-zottegem.be 
vanaf 1 april om 10u00. Wie dan inschrijft zal snel een bevestiging krijgen dat de 
deelname goedgekeurd is. Er volgt dan een vraag tot betaling van een voorschot van 
250 euro. Het saldo van 450 euro (580 euro voor 1 persoonskamer) wordt op de DF 
rekening verwacht voor 1 september 2025. 
 
Verzekering 
Door deelname aan deze reis verklaart elke deelnemer dat hij dit op eigen risico doet. 
We doen deze meerdaagse reis als een groep vrienden die samen op stap gaan en de 
eigen verzekeringsmechanismen dienen aangesproken te worden in geval er een 
probleem zou optreden. Wie een verzekering wenst af te sluiten dient dit zelfstandig te 
doen (bvb. bagage-, bijstands- en/of ongevallenverzekering...).   
 
Annulering 
Indien u om een of andere reden annuleert is de kans heel groot dat wij gemaakte 
kosten niet meer kunnen recupereren. Je kent de Hollanders hé….  
 
Nog vragen?  
Danny De Looze. danny.delooze.dfz@gmail.com of 0476 64 66 92. 
 
 


