
 
 
 
 
 
 

 

LE PAYS NOIR 
 

Meerdaagse 12de fietstocht 
Donderdag 27 tot zondag 30 augustus 2026 

 
 
Na te hebben genoten van het Zeeuws Licht vorige zomer zoeken we nu de mysterieuze 
duisternis op van Le Pays Noir. Met als orgelpunt een bezoek aan de “lelijkste stad ter 
wereld”, althans volgens de lezers van de Nederlands Volkskrant.  
 
Laverend doorheen een heuvelachtig landschap dat bezaaid is met indrukwekkend 
industrieel, historisch en natuurlijk erfgoed zoeken we onze weg via de Samber naar 
La Louvière en Charleroi. 
 
Pascal Verbeke zal er ons “zijn” Charleroi leren kennen, een stad met vele lagen en 
gezichten, een stad om van te houden of te haten, een stad met vele talen en culturen, 
een stad met zestig bergen. Kortom een stad om je te verwonderen, te boeien en je nooit 
meer los te laten.  
 
Na dit bad van indrukken en ervaringen fietsen we rustig terug naar de Egmontstede 
langs de vele kanalen en Ravel’s  op het ritme van de muziek van Melanie De Biasio en 
Django Reinhardt. Le Pays Noir laat niemand onberoerd. 
 
 
PROGRAMMA 
(wijzigingen zijn mogelijk i.g.v. onvoorziene omstandigheden of opportuniteiten…) 
 
Donderdag 27 augustus 2026                     Zottegem – La Louvière (+ 78 km) 

 
Samenkomst op de Molenhoek te Strijpen om 7u15. Om 7u30 weerklinkt het startschot 
van de 12de DF-fietstocht. Via Brakel-Everbeek rijden we de taalgrens over tot in Bois 
de Lessines. Tussen het groen – na zo’n 28 km fietsen – staat een kop koffie te 
wachten. 
 
Tegen de middag komen we aan in Soignies (Zinnik pour les Flamands). We storten 
ons eerst op de zelfgemaakte pasta van Hilde. Vervolgens bezoeken we enkele 
hoogtepunten van deze stad met een gids. Ze zijn hier stekezot van de H. Vincentius 
want die is van hier….  
 
In de namiddag passeren we langs de steengroeven van Ecaussines, bekend vanwege 
de blauwe steen (petit granit). De kasteelburcht in het dorp is er ook in opgetrokken.  
 
Rond 18u00 komen we aan in La Louvière. We nemen er voor één nacht (!) onze intrek 
in het Orange hotel.   
 
Avondmaal in restaurant ‘Trolls&Bush’ van het hotel.  



Vrijdag 28 augustus 2026                               La Louvière-Charleroi  (+ 72km) 
 
De valiezen dienen weer ingepakt te worden en in de camionette geladen om onze tocht 
doorheen Le Hainaut verder te zetten.  
 
We worden de hele dag op sleeptouw genomen door Karien Dumarey (ooit hebben we 
haar ontmoet in Bergen, anno 2014).  
 
We komen langs bij de (in onbruik geraakte) scheepsliften van Strépy (je hoeft – 
BDW-gewijs - geen nepgeld mee te brengen…) en tegen de middag zijn we in het 
sympathieke Binche.  Klaar voor een appelsientje…?  
 
Via Ravel’s (Réseau Autonome de Voies Lentes) en rustige wegen langs de Samber gaan 
we naar de oudste kerk van België. Neen, niet Velzeke of Ename, maar Lobbes met de 
Romaanse Sint-Ursmaruskerk (met een link naar onze streek…). Vlakbij hangen ook 
de tuinen van Thuin.  
 
Met nog een ommetje in de Sambervallei langs Aulne, bereiken we tegen 18u30 
Charleroi. We installeren er ons in Novotel Centre.  
 
Avondmaal om 20u00 in het hotel.  
 
Zaterdag 29 augustus 2026                                                 Charleroi  (+ 30km) 
 
Rustig ontwaken, ontbijten, …. En voor wie wil een Marsupilami pilates op de Place 
Verte onder de verwonderde blik van Guust Flater. 
 
Om 10u00 verkennen we Charleroi met allicht één van haar grootste fans: auteur 
Pascal Verbeken (auteur van ‘Mijn Charleroi’). Geen stad wordt meer verguisd en 
dat vindt Pascal onterecht, maar je moet de schoonheid ervan willen zien…. Het was 
ooit een magneet voor talloze immigranten, onder wie tienduizenden Vlamingen en 
veel Italianen.  
 
’s Namiddags verkennen we met de fiets nog enkele buitenbuurten van Charleroi en 
o.m. de koolmijnsite Bois du Cazier. We bereiden ons stilaan voor op ‘un’ esperienza 
Italiana’. Een mens moet immers niet naar Italië gaan om te genieten van ‘la bella 
musica’ en ‘la cucina Italiana’….  In Charleroi word je op je wenken bediend.  
 
 
Zondag 30 augustus 2026                             Charleroi – Zottegem (+ 100 km) 
 
Om 9u00 verlaten we Charleroi en via kanalen en rustige Ravel’s komen we tegen ’s 
middags aan in Ronquières.  
 
We gaan eens kijken of het Hellend Vlak terecht tot de ‘nutteloze werken’ van België 
behoort, maar we gaan er vooral onze picknick binnenspelen. Want na de middag 
moeten we de heuveltjes van Henegouwen trotseren…    
 
Na een drankstop in Enghien is het nog een kleine 30 km peddelen tot in Grotenberge 
waar we om 18u00 aankomen bij Filip Morre en klinken op een (hopelijk) geslaagde 
12de DF-fietstocht.  
 
 



 
HOTELS 
  
ORANGE hotel La Louvière (4*) 
Oranje is hier niet de kleur van onze Noorderburen maar de kleur van het carnaval in 
de regio van ‘Le Centre’.  
 
NOVOTEL Charleroi Centre (4*) 
Het gloednieuwe, stijlvolle en gezinsvriendelijke Novotel ligt in het centrum van 
Charleroi, vlakbij het moderne en levendige winkelcentrum Rive Gauche.  
 
BENODIGDHEDEN 
 
- aangepaste fietskledij (zeemvelbroek) en fietshelm zijn noodzakelijk, fietsschoenen 
en fietshandschoenen optioneel. 
- degelijke fiets in goede staat - idem dito voor de fysieke conditie. Trainen op voorhand 
loont….  
- minstens 1 reserve binnenband per koppel of speciale fietsmaat. 
- voor de e-fietsers:  vergeet je (extra) oplader(s) niet mee te nemen (in je eigen 
fietstas).  
- een fluohesje is niet sexy maar kan zeker nuttig zijn met zo’n grote groep. 
- bescherming tegen regen, wind en zon. 
- alles wat je meent nodig te hebben voor 1+2 overnachtingen in een 2 (of 1)-
persoonskamer. De bagage wordt afzonderlijk vervoerd en dient de avond voor vertrek 
ingeleverd te worden. Hierover ontvang je later concrete info. 
- rugzak of fietstas(sen) voor meenemen van o.m. regenkledij, lunchpakket, drank,… 
 
PECH ONDERWEG 
 
Zorg zelf voor minstens 1 reserve binnenband per koppel of speciale fietsmaat. Indien 
er technische probleempjes rijzen worden deze ter plekke door handige fietstechnici 
opgelost. Moest er een groter probleem zijn: er is op dag 1, 2 en 4 een camionette in de 
buurt. Maar zoveel mogelijk lossen we eventuele problemen ‘naar Godsvrucht en 
vermogen’ op.  
 
VERZEKERING 
 
Door deelname aan deze fietstocht verklaart elke deelnemer dat hij dit op eigen risico 
doet. We doen deze meerdaagse als een groep vrienden die samen op stap gaan en de 
eigen verzekeringsmechanismen dienen aangesproken te worden in geval er een 
probleem zou optreden. We herinneren er aan dat het verkeersreglement steeds dient 
nageleefd te worden.  
 
KOSTPRIJS 
 
600 euro (per persoon, in 2-persoonskamer, enkel voor leden van DF Zottegem). 
Toeslag in éénpersoonskamer: 150 euro (totaalprijs 750 euro in éénpersoonskamer).   
 
Alle vermelde activiteiten, maaltijden, drank tijdens de maaltijden, toegangen, gidsen, 
etc…. zijn inbegrepen. 
 
Hou er rekening mee dat de prijsberekening gebeurt op basis van de kostprijs voor 
alle onderdelen. Davidsfonds neemt geen winstmarge. Indien door onvoorziene 
omstandigheden zou blijken dat er een meerkost is,  zullen we dit bedrag aan de 



deelnemers meedelen en een bijdrage vragen. Omgekeerd… indien er een overschot 
is trakteren we iedereen navenant en gebruiken we dit voor de terugkomdag. 
 
Bij annulering zijn wij verplicht om minstens het voorschot in te houden wegens niet 
meer te recupereren uitgaven en gemaakte overeenkomsten. Dit indien er niemand 
anders gevonden wordt om jouw plaats in te nemen. 
  
Niet inbegrepen: uitgaven die niet in het programma beschreven zijn, o.a. toegang bij 
bijkomende bezoeken, persoonlijke uitgaven in het hotel, dranken buiten het forfait 
van de maaltijden. 
 
INSCHRIJVING         
 
Je kan inschrijven vanaf 1 maart 2026 om 10u00 en enkel via het 
inschrijvingsformulier op onze website (www.davidsfonds-zottegem.be). Vermeld daar 
indien je een éénpersoonskamer wenst (maar denk eraan dat er een meerkost op zit, 
dus idealiter spreek je met iemand af om de kamer te delen). 
 
Eens je een bevestiging kreeg dat jouw deelname geregistreerd werd, betaal je het 
voorschot van 200 euro per persoon op rekeningnummer BE 03 6529 1672 7884 
van Davidsfonds Zottegem met vermelding “voorschot fietsreis 2026”. Dit dient voor 
9 maart vereffend te zijn, anders vervalt jouw inschrijving.  
 
Het heeft geen zin om een betaling te doen zonder dat je eerst ingeschreven 
bent via onze website én een bevestiging kreeg dat je mee kan!  
 
Het saldo van 400 euro (550 euro voor 1 persoonskamer) zien we graag op dezelfde 
rekening verschijnen tegen ten laatste 1 augustus 2026 met vermelding “saldo 
fietsreis”. Tip: doe een gedateerde opdracht. 
 
 
NOG VRAGEN? 
 
vdenorre@gmail.com of  gsm Viviane 0475 65 61 77 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


