
 

 

De Ziel van Parijs II, voor ‘gevorderden’ 
 

Kennismaking met bijzondere plekken, mensen en geschiedenissen 

 
Woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 mei 2026  

 
Bijzondere plekken, mensen en geschiedenissen in Parijs waar je het bestaan niet van 
af wist. We gaan niet naar de platgetreden paden en pleinen van de Lichtstad, maar 
verkennen een onbekende, maar uiterst boeiende kant van Parijs en maken kennis met 
bekende en onbekende Parijzenaars.  
 
Voor de 2de keer is onze gids en verteller Dirk Velghe, auteur van de bestseller ‘De 
Ziel van Parijs’, die de Franse hoofdstad als z’n broekzak kent. Wil je al een 
voorsmaakje van wat ons te wachten staat, dan kan je zijn boek op voorhand lezen. 
Volgens Radio 1 is het boek lezen bijna even plezant als naar Parijs gaan. Maar wij 
kiezen toch voor het laatste ! 
 
Na aankomst in Parijs ontdekken we op “eigenzinnige” wijze het grootste kerkhof 
Père Lachaise. Donderdag en vrijdag neemt Dirk Velghe ons op sleeptouw door de 
quartiers Belleville en Ménilmontant, het pittoreske Canal Saint-Martin en de door 
toeristen onbetreden hoekjes en steegjes van Le Marais.  
 
En we doorspekken onze driedaagse met culinaire hoogtepunten in oertypische Parijse 
eettempels waar vooral de Parisiens zelf hun voeten onder tafel schuiven. 
 
Programma  
(onderhevig aan wijzigingen al naargelang de omstandigheden, bvb. gilets jaunes… of 
opportuniteiten) 
 
 
Mercredi, le 6 mai 2026                                                  Cimetière du Père Lachaise 
 
Heenreis:  
Trein Zottegem-Brussel-Zuid, bvb. vertrek om 7u17 in Zottegem (aankomst dan 7u56 
in de Midi). Dit ticket dien je zelf aan te kopen en er zijn geen gereserveerde plaatsen 
op deze trein. Wie op eigen houtje naar Brussel komt, zorgt er in alle geval voor dat 
hij/zij ten laatste om 8u00 in het Eurostarstation is!    
 
Eurostar Brussel-Zuid om 8u43 met aankomst in Paris Nord om 10u05. Iedereen 
ontvangt zijn individueel ticket op de trein naar Brussel of op het perron van 
Eurostar. 
 
Bij aankomst steken we de straat over naar het vlakbij gelegen hotel Terminus 
Nord, waar we onze bagage deponeren (kamers zullen nog niet beschikbaar zijn). Een 
heel degelijk hotel dat ooit behoorde tot de Compagnie des Chemins de Fer du Nord, 
van de familie De Rothschild. En nu mogen wij hier slapen…. 



 
Vervolgens springen we op de metro richting Père Lachaise (metro Philippe Auguste).  
 
Na een lunch in de buurt van het kerkhof gaan we het doolhof van Père Lachaise 
verkennen om kennis te maken met enkele bijzondere graven. En daarvoor zullen we 
uw hulp nodig hebben (놴놲놵놶놷놳).  
 
In de namiddag keren we terug met de metro naar het hotel om in te checken – et peut-
être un petit apéro – en om 19u00 verzamelen we om met de RER E naar Brasserie 
Mollard te sporen aan het Gare St. Lazare.  
 
Mr et Mme. Mollard kwamen in 1865 vanuit de Savoie met paard en kar naar Parijs en 
richtten de brasserie met hun naam op. Ze behoort tot de mooiste art nouveau panden 
van Parijs. Wij dineren “sous la verrière”.  
 
 
Jeudi, le 7 mai 2026                                                  ‘Les classes laborieuses’ 
 
Na le petit déjeuner nemen we de metro naar de Place du Colonel Fabien.  
 
Originele kennismaking met de (voormalige) arbeiderswijken van de stad, waar ook 
de industrie geboren werd, zoals de gas-en elektriciteitsfabrieken waardoor Parijs de 
lichtstad werd. Vroeger was het hier (donker)rood en luidruchtig, nu vooral groen en 
stil.  
 
We wandelen dan Belleville binnen met eeuwenoude sluizen en romantische 
passerelles boven het Canal Saint-Martin, het authentieke Chinatown, Les Hauts de 
Belleville… en talrijke verrassingen tussendoor. 
 
Om 14u00 gaan we aan tafel in een typische Bistro Parisien – Chantefable. Hier 
kwamen voorheen dichters liedjes (“fables”) zingen. Wagen we ons er ook aan tijdens 
de lunch…? Hopelijk kunnen we nog ‘paf’ zeggen want de chef volgt de regels van Paul 
Bocuse: « La véritable cuisine sera toujours celle du terroir, en France, le beurre, la 
crème et le vin en constitueront toujours les bases. » 
 
Na de lunch ontdekken we verder de groene passages, een stukje van La Petite 
Ceinture – een eerste spoorweg rond de stad – en weeral onverwachte personages en 
bijzondere plekken in de afdaling van Ménilmontant (de naam zegt het zelf) naar het 
centrum. We lopen op de oostelijke hoogtes van de lichtstad, dus gegarandeerd mooie 
zichten op de stad. Fototoestellen in de aanslag! 
 
Voor het diner om 19.30u hebben we geen metro meer nodig! We gaan te voet naar 
alweer een culinair monument van Parijs : Brasserie Bellanger. Deze keer zitten we 
bij de Nouvelle Garde : een jonge, hippe sfeer in een typische Parijse ambiance en met 
de beste producten die Frankrijk te bieden heeft. We dineren deze keer in de keuken… 
van een topadres. 
 
 
 
 



Vendredi, le 8 mai 2026                                                        De onbetreden Marais 
 
Na le petit déjeuner duiken we de métro in naar Châtelet.  
 
Na een door Vlamingen ontruimd kerkhof en andere ontdekkingen, duiken we de 
Marais in, buiten het toeristische circuit. Met stadspaleizen, Joodse ‘Pletzl’, verborgen 
tuinen en middeleeuwse stegen. 
 
Voor onze laatste maaltijd gooien we ons nog eens…. in culinair restaurant Dessance, 
« le cocon gastronomique du Marais ». Bovendien in een modern interieur waarvoor 
ze de « prix design » van de stad gekregen hebben.  
 
Na de lunch flaneren we nog even door onbetreden stukjes Marais om langs het 
mooiste plein van Parijs (en misschien van de wereld?) linea recta naar het hotel te 
sporen om onze bagage op te halen en zeggen Adieu! Adieu! Paris, mon Amour! 
 
Terugreis 
Eurostar Paris-Nord om 18u55 met aankomst in Brussel-Zuid om 20u17. 
 
De terugreis naar Zottegem gaat idealiter via de trein van 20u39 met aankomst in 
Zottegem om 21u12. Halen we die niet, dan is het de boemeltrein van 21u16 met 
aankomst in Zottegem om 22u05.   
 
Enkele tips voor een optimale beleving 
Dankzij ‘oortjes’ mis je geen woord van wat Dirk vertelt.  
We maken optimaal gebruik van het openbaar vervoer om op een mum van tijd van de ene 
kant van de stad naar de andere te reizen.  
We leggen heel wat wandelkilometers af… Draag comfortabele wandelschoenen. 
Paraplu / regenjas bij regenweer 
Flesje water: we zijn met te veel om tussendoor zomaar ergens binnen te gaan om ‘iets te 
drinken’. 
Muntstuk van 2 euro: détail maar belangrijk: hiermee kan je even in een bistro of café 
vragen om naar het toilet te gaan. Meestal mag het gratis, maar de truc van het te vragen 
en iets aan te bieden werkt meestal 
 
Kostprijs 
850 euro per persoon in 2-persoonskamer. Toeslag in single: 150 euro 
We proberen singlekamers te vermijden om zo veel mogelijk DF-ers te laten 
deelnemen. Wens je single te reizen én de kamer te delen, laat het ons weten.  
 
Uw inschrijving wordt bevestigd door overschrijving van een voorschot van 400 euro 
per persoon binnen de week na digitale inschrijving. Uw inschrijving wordt 
geannuleerd indien het voorschot niet voor 8/3 op de DF rekening staat: BE03 6529 
1672 7884. 
 
Inbegrepen: Eurostar H/T, 2 overnachtingen op basis van 2-persoonskamer (kamer + 
ontbijt), metrotickets, oortjes, lunches en avondmalen zoals in het programma vermeld. 
Professionele begeleiding door Dirk Velghe. 
 



Niet inbegrepen: treinvervoer Zottegem - Brussel en terug, dranken die niet in het 
forfait van de maaltijden zouden zitten,  eventueel maaltijden en dranken bij vertrek en 
retour in het station of op de trein. Persoonlijke uitgaven. 
 
Verblijf 
Hotel Terminus Nord ken je ongetwijfeld als je al met de trein naar Parijs ging. Het ligt 
rechtover het Gare du Nord in het 10de arrondissement. De kamers zijn heel fleurig 
gedecoreerd en voldoen ruimschoots aan onze voorwaarden: een goed bed, een geriefelijke 
badkamer, een goed ontbijt, vlakbij de metro én … betaalbaar (naar Parijse normen).  
 
Deelnamevoorwaarden 
Conform de reiswetgeving is deze reis enkel toegankelijk voor leden van Davidsfonds 
Zottegem. De prijs werd zonder winstmarge berekend. Indien er onverwachte 
meeruitgaven zijn (bvb. extra vervoer, toegangen…), zullen we een navenante bijdrage 
vragen. Indien er minder uitgaven zijn, zal dit in natura terugkeren naar de deelnemers. 
 
Verzekering 
Door deelname aan deze reis verklaart elke deelnemer dat hij dit op eigen risico doet. We 
doen deze meerdaagse reis als een groep vrienden die samen op stap gaan en de eigen 
verzekeringsmechanismen dienen aangesproken te worden in geval er een probleem zou 
optreden. Wie een verzekering wenst af te sluiten dient dit zelfstandig te doen (bvb. 
bagage-, bijstands- en/of ongevallenverzekering...).   
 
Annulering 
Indien u om een of andere reden annuleert is de kans heel groot dat wij gemaakte kosten 
niet meer kunnen recupereren. Je kent de Parisiens hé….  
 
Nog vragen?  
Danny De Looze. danny.delooze.dfz@gmail.com of 0476 64 66 92. 


