
Danny Lamarcq – Brouwerijstraat 32 9620 Zottegem – danny.lamarcq@skynet.be  

Nieuw boek van Danny Lamarcq 

 
Zottegem 
Een geschiedenis in dertig vensters  
 

 
 
In Zottegem. Een geschiedenis in dertig vensters brengt Danny Lamarcq het verhaal van een 
stadje en tien omliggende gemeenten, die sinds de jaren 1970 Zottegem vormen. Samen 
bloeiden en beefden ze mee met de tijd. 
 
Het is een verhaal in goed dertig afleveringen, waarin Zottegem encyclopedisch en 
caleidoscopisch wordt ontleed. Encyclopedisch in de zin van breed, gestoeld op feiten en data 
en gestructureerd, hier een tijdlijn volgend; caleidoscopisch in de betekenis van bont, 
veelkleurig en met diverse invalshoeken.  
 
Verwacht evenwel geen allesomvattende, sterk uitgewerkte en van een rijk voetnotenapparaat 
voorziene studie. Het werd daarentegen een vlot leesbaar boek waarin mondjesmaat de 
boeiende geschiedenis van Zottegem uit de doeken wordt gedaan. 
 
Waarom was Velzeke eeuwenlang belangrijker dan Zottegem? 
Wie verplaatste het centrum? 
Waarom vreesde men de winter? 
Hoe overleefde de bevolking al die oorlogen? 
Waarom was de aardappel tegelijk een zegen en een vloek? 
Wat gebeurde er allemaal omstreeks de jaren 1800? 
Waarom wilde de pastoor de beiaard niet zegenen? 
Wat maakt(e) het station zo belangrijk? 
Wie vond de moderne fiets uit? 
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Waarom worden de dood en de doden vandaag verdrongen? 
 
Het is maar een greep uit de vele onderwerpen.  
 
Het boeiende verhaal werd gebundeld in een rijk geïllustreerd boek dat bijzonder verzorgd 
wordt uitgeven, hard cover, genaaid en uiteraard full color. 
 
Het boek telt 360 bladzijden en het verschijnt in oktober dit jaar.  
 
Wie zich deze publicatie, die op elke boekenplank een plaats verdient, wil aanschaffen kan nu 
– en ten laatste tegen 1 juli –  29 euro (+ 9€ port) overschrijven op rek. nr. BE25 0019 2043 
3682 van D. Lamarcq, Brouwerijstraat 32 9620 Zottegem. Nadien kost het boek 35 euro (+ 
9€ port). 
 
Wie liever geen portkosten betaalt – en dus 29 euro overschrijft - kan het boek komen afhalen 
bij de auteur, Brouwerijstraat 32 Zottegem-Strijpen, op zaterdag 24 en 31 oktober (10-12 en 
15-18 uur) en zondag 25 oktober (10-12 en 15-18 uur).  


